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~~~~~ 

Vernieuwde website met meer zoekmogelijkheden 

Dankzij de enorme inzet van webmaster Marcel van der Meer is onze website 

vernieuwd. Wij zijn erg trots op het resultaat. 

Bovenin rechts kunt u nu kiezen voor de taal (Nederlands of Engels). Via het 

streepjesmenu links bovenin kunt u klikken op Digitaal Monument. Daar kunt u 

nu kiezen voor ‘Graven’ of ‘Memorial’. 

Dankzij Amanda Slotboom hebben we nu ook een database voor het Groesbeek 

Memorial. Daarin ziet u dat er nu 30 levensverhalen klaar zijn. Wij vinden het 

Groesbeek Memorial (waar op de muren meer dan 1000 namen staan) net zo, 

misschien wel nóg belangrijker om ook het verhaal van die soldaten te vertellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de pagina ‘Graven’ kunt u ook op regimenten zoeken. Daar staat een wellicht 

verrassend aantal, omdat er 2.618 graven zijn; maar achter elk van de 163 

regimenten staan ook meteen het aantal gesneuvelde soldaten. Bij elkaar is dat 

2.598, omdat 20 graven van niet-geidentificeerde soldaten zijn. 

Ook nieuw is dat nu alle beschikbare foto’s zichtbaar zijn. U kunt dus niet alleen 

zoeken op regimenten en op naam, maar ook naar beneden scrollen en een van 

de letters van het alfabet kiezen. U ziet dan meteen de namen, met en zonder 

foto. De namen in rood kunt u aanklikken; daar is al een levensverhaal van. 

Bovenaan kunt u de opvolgende pagina’s openen. 

Met de vernieuwde website hebben we nu een schat aan zoekmogelijkheden! 

~~~~~ 
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Bloemen en certificaat voor Liesbeth Huisman 

Tijdens de Research Team meeting op 13 januari is Liesbeth Huisman in het 

zonnetje gezet. Namens het bestuur kreeg zij van voorzitter Alice van Bekkum, 

en bestuurslid Saskia Peter een certificaat en bos bloemen voor haar 100ste 

levensverhaal en enorme inzet op ander gebied voor Faces to Graves. Liesbeth 

kreeg eerder al de Faces to Graves coin voor haar 50ste levensverhaal. 

 

 

~~~~~ 

Herdenking Rijnlandoffensief | Susanne Steegs 

Zoals ieder jaar werd op 8 februari de start van het Rijnlandoffensief herdacht. 

Alice van Bekkum heeft mij gevraagd om deze ochtend aanwezig te zijn op de 

Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek, waar we met andere genodigden 

en belangstellenden de kou en nattigheid trotseerden. We leefden nu nog meer 

mee met de jongens die 79 jaar geleden veel hebben moeten doorstaan. De 

manschappen hadden toen niet alleen te kampen met de vijand, maar ook de 

barre winterse weersomstandigheden. 

Jeanne Melchers van de stichting Groesbeek Airborne Vrienden ontving de gasten 

op de begraafplaats en leidde ons door de plechtigheid. Muzikale begeleiding was 

er door Batavorum Pipes and Drums uit Nijmegen, die de Vaandeldragers 

voorgingen. Zij hadden het ook niet gemakkelijk in dit weer en dat werd duidelijk 

toen een van hen, bevangen door de kou, niet meer op zijn benen kon blijven 
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staan. Hij werd snel opgevangen en na goed te zijn opgewarmd ging het gelukkig 

weer goed met deze vaandeldrager. 

Bij de herdenking waren verschillende internationale gasten, waaronder Hugh 

Adsett. De nieuwe Canadese ambassadeur in Nederland sprak ons toe tijdens de 

ceremonie. Ook kwamen er verschillende andere sprekers aan het woord en 

werd er stilgestaan bij wat zich heeft afgespeeld in de regio Groesbeek. Dit jaar 

was er extra aandacht aan de rol van de Royal Canadian Engineers. Deze 

manschappen hadden een belangrijke, maar vaak onderbelichte rol en zorgden 

voor het op gang houden van dit enorme offensief. De engineers legden 

noodbruggen aan en zorgden dat wegen begaanbaar bleven voor tanks en 

voertuigen, maar ook het ruimen van mijnenvelden behoorden tot hun taak. Een 

gevaarlijke klus. 

Nadat alle sprekers aan de beurt waren geweest werden er kransen gelegd. 

Namens Stichting Faces to Graves was er ook een mooie krans met rode en witte 

bloemen, die ik samen met Alice mocht leggen. Toen alle kransen op hun plek 

lagen, werd het heel stil op de begraafplaats na de bekende trompetklanken van 

The Last Post. Altijd weer een bijzonder moment. 

De herdenkingsceremonie kwam tot een einde na mooie Canadese liederen, 

gezongen door het koor Néj Hèys, waarna de vaandeldragers hun vlaggen weer 

wegdroegen onder begeleiding van Pipes and Drums. Het was een bijzondere 

ervaring op deze koude ochtend en het heeft nog heel lang geduurd voordat ik 

weer helemaal op temperatuur was. Arme jongens toen. 

    

    

~~~~~ 
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Boekpresentatie Groesbeek Heights 2 

Op 8 februari vond in het Vrijheidsmuseum de 

boekpresentatie plaats van het boek Highland Heights 2 – 

Sporen uit de Tweede Wereldoorlog op de St Jansberg en 

omgeving. Dit boek werd samengesteld door Leo ten Hag, 

Paul Klinkenberg en Willem Kuppens van de Nederlandse 

Archeologievereniging, afdeling Nijmegen en omstreken. 

Bernhard Deeterink was een van de leden van de 

werkgroep. Later is hij ook lid geworden van het Research 

Team van Faces to Graves. 

    

~~~~~ 

 

Even voorstellen: Bernhard Deeterink 

Mijn naam is Bernhard Deeterink, ik ben 59 jaar en militair 

van beroep. Ik woon in Vilnius, Litouwen.  

In 2006 is mijn interesse gewekt in militaire historie, toen de 

Poolse generaal-majoor Stanislaw Sosabowski op 31 mei 

postuum de Bronzen Leeuw kreeg uitgereikt. Eindelijk, dacht 

ik toen. Sosabowski was verguist door de Britten aan het 

einde van Market Garden In hun ogen was hij de zondebok. 

De Nederlandse overheid heeft na de oorlog de aanvraag 

meerdere malen niet gewaardeerd, maar op 6 mei 2006 werd 

de mens Stanislaw Sosabowski uiteindelijk geëerd.  

De Polen blijven voor mij een speciale rol spelen, mede doordat ik op dat 

moment ging verhuizen naar het Duitse Kranenburg, midden in het gebied van 

operatie Veritable. Kennis vergaren over deze operatie deed ik samen met een 

kenner, ondertussen een vriend. Op de fiets gingen we locaties bekijken, om 

daarna de acties beter te kunnen beschrijven op internet. 

Als militair heb ik veel gereisd en gezien, met uitzendingen in Bosnië, 

Afghanistan, Irak en Mali en oefeningen in Egypte, Griekenland, Albanië en 

Moldavië. Ook heb ik internationale functies bekleed in Duitsland en Litouwen, 

met als doel vrede en veiligheid te bewaren in dat land. Zoals ook de soldaten 
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dat deden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar helaas verandert de situatie in 

de wereld elke dag. 

Ik ben in aanraking gekomen met collega's met dezelfde interesses en zo hebben 

we een aantal jaar geleden de "Vrienden het van het Airbornemuseum" nieuw 

leven ingeblazen. Market Garden is dus zeker geen onbekend gebied voor mij. 

Verder heb ik een aantal internationale Battlefield tours mogen organiseren. Dan 

kan het zomaar zijn dat je een Duitse collega moet meeslepen naar de 

Menenpoort in Ieper om ALLE soldaten te herdenken. Normandië is toch wel mijn 

hoogtepunt. Het maakt indruk als je staat bij het strijken van de vlag op 

Colleville-sur-Mer. 

Terug naar Groesbeek De juf van mijn zoon woont op de Klos en organiseerde 

geregeld een dag voor de kinderen over de oorlog rondom Groesbeek. Als dank 

heb ik haar een luchtfoto gegeven van de Klos uit 1944, op zeer groot formaat. 

Deze had ze nog nooit gezien en was emotioneel van dit presentje. Ook 

luchtfoto's hebben mijn interesse, aangezien die soms meer laten zien dan 

woorden kunnen zeggen. Ik heb me aangesloten bij een archeologievereniging in 

Nijmegen en we hebben jaren onderzoek gedaan op de Duivelsberg en St 

Jansberg. Mijn deel was vooral de militaire kijk op dingen, en hieruit zijn de twee 

boeken Groesbeek Heights verschenen. 

    

In 2020 ben ik geplaatst in Vilnius, Litouwen. Door COVID heb ik daar tijd om in 

de geschiedenis van dit land te duiken. Dit land is alleen maar militaire historie. 

Om er maar een paar te noemen: de Slag van Grunwald 1410, Napoleon in 

1812, het Pools-Litouwse rijk. De soldaten hier worden ook geëerd, zij het op 

een iets andere manier. Dit gebeurt met diverse herdenkingen en monumenten 

en vooral tijdens de historische dagen in den lande. Ook hebben ze hier grote 

begraafplaatsen met Poolse soldaten. Wat doen die hier?, was mijn eerste 

gedachte. Nog meer redenen om daar in te duiken. En zo komen de Polen weer 

op mijn pad. 

De krenten in de pap... dat zijn toch wel de momenten dat we op pad zijn met 

Ian, Nick, Dennis en anderen. Familieleden van overleden soldaten die soms via-

via, soms direct, contact met je opnemen met bepaalde vragen. Uiteindelijk zien 

we elkaar daadwerkelijk en staan we op de plaats waar hun vader of opa heeft 

gevochten. De reden is vaak hetzelfde: ze zijn op zoek naar antwoorden, want 

deze soldaten hebben vaak niet gesproken over de oorlog. Het leven ging 

gewoon door na terugkeer in hun vaderland. 
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Wij proberen antwoorden te verschaffen en vooral te laten zien waar wat 

gebeurde. De soldaat krijgt dus een gezicht. In de voorbereiding van dit soort 

vaak emotionele tochten kwam ik Alice geregeld tegen en af en toe had ik al een 

levensverhaal op papier gezet, omdat ik dus weet dat veel kinderen van deze 

soldaten op zoek zijn naar antwoorden. Zo heb ik me begin dit jaar aangemeld 

als researcher voor Faces to Graves. 

De soldaten spelen een rol in mijn leven. Ik heb diverse momenten op 

begraafplaatsen in de wereld gestaan en gedacht: Wat is het verhaal achter deze 

persoon? Iets dat me nu weer te binnen schiet, is de brief van Kenneth L. Arnold 

"Lessons from Normandy". Deze maakt, ook nu weer, indruk op me. Zeker de 

moeite waard om eens te lezen. 

Ondertussen woon ik in Litouwen en mag binnenkort stoppen met werken. Dat 

neemt niet weg dat mijn interesse aan de militaire historie niet ophoudt, en 

vooral niet de mensen die daarvoor hebben gevochten. Verder houd ik me bezig 

met fietsen en ik hoop ooit nog eens een boek schrijven over de meer onbekende 

verhalen van de soldaten tijdens Operatie Veritable. 

~~~~~ 

 

Bezoek uit Canada | Liesbeth Huisman-Arts 

Op de regenachtige en koude zondag 24 maart bezoeken Tracey en Gina 

Jeffreys-Carter het graf van hun oom en oudoom in Groesbeek. Trooper Richard 

Henry Jeffreys wordt Dick genoemd door familie en vrienden en komt uit 

Toronto. 

Door het te vroege overlijden van zijn ouders, wordt Dick gedeeltelijk opgevoed 

door de buurt waar hij woont, en door zijn broers en zussen. Als zijn oudere 

broer George het ouderlijk huis koopt, kan Dick bij zijn broer blijven wonen. Dick 

is technisch aangelegd, maar op zoek naar avontuur en hij meldt zich in dienst, 

op negentienjarige leeftijd. Hij is een kleine vent van nog geen 51 kg en Dick 

wordt ingedeeld bij de 1st Hussars, het 6th Armoured Regiment. 

Ook in het leger heeft hij af en toe moeite met de regels en hij vertrekt in 

november 1941 al naar Europa. Op D-Day arriveert hij in Frankrijk en, met de 

Hussars, legt hij de route af van Frankrijk, via België naar Nederland. Hier neemt 

hij deel aan de laatste fase van de oorlog. Zoals zoveel van zijn kameraden 

sneuvelt Dick in het Hochwald in Duitsland. Hij is drieëntwintig jaar als hij op 26 

februari 1945 sneuvelt. Dick wordt eerst begraven in Bedburg en herbegraven in 

Groesbeek. 

Volgens Tracey en Gina is er altijd veel gesproken over Dick en is hij nooit 

vergeten door zijn familie. In september 2016 hebben al meerdere familieleden 

zijn graf bezocht en ook Tracey en Gina hebben die wens. Ze komen met de trein 

vanuit Parijs naar Amsterdam en deze zondag per trein naar Arnhem, waar wij 

ze hebben opgehaald bij het station. Aangekomen op de begraafplaats is het 

droog en zelfs een waterig zonnetje, tussen de buien door. 
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De dames zijn diep onder de indruk van deze bijzondere plek en hebben veel lof 

voor degenen die het zo netjes onderhouden. Ook tonen ze veel dankbaarheid en 

respect voor de mensen van Faces To Graves en het vele werk dat ze doen voor 

deze soldaten. Bij het graf van Dick worden vlaggetjes, Canadese pins, meerdere 

foto’s en penny’s gelegd. Ook bij meerdere soldaten naast hem en van hetzelfde 

regiment. We bezoeken daarna het Vrijheidsmuseum, rijden een route via 

Duitsland en weer terug via de polder naar Nijmegen, Lent. Ze zijn zeer verbaasd 

dat ze zomaar vanuit Nederland Duitsland inrijden en op dezelfde dag meerdere 

landen kunnen bezoeken. 

Het is voor deze Canadese vrouwen een indrukwekkende dag geweest en Wim en 

ik hebben ze met plezier wegwijs gemaakt. Het is altijd bijzonder om familie van 

‘jouw’ soldaat te ontmoeten. 

    

 

~~~~~ 

 

 

Bezoek scouts en zeekadetten 

Op zaterdag 6 april bezochten 72 scouts uit Limburg en 14 zeekadetten uit 

Nederland de Groesbeek Canadian War Cemetery. Vrijwilligers van Faces to 

Graves vertelden hen verhalen over soldaten met een scoutingachtergrond. De 

rondleidingen werden in twee groepen verdeeld. ‘s Ochtends werd de eerste helft 

en 's middags de tweede helft van de groep rondgeleid.  
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De scouts en zeekadetten van 14 tot en met 17 jaar 

bezochten de begraafplaats ter voorbereiding op hun 

deelname aan de Nationale Herdenking op de Dam in 

Amsterdam op 4 mei. Zij waren onder de indruk van de 

verhalen van de overleden soldaten, die net iets ouder 

waren dan zij nu zijn. Dankzij al deze verhalen weten ze 

nu wat er op 4 mei wordt herdacht en hoe belangrijk het 

is om mee te helpen tijdens de Nationale Herdenking.  

 

    

~~~~~ 

 

Ledenvergadering van Royal Canadian Legion 

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van Royal Canadian Legion – Branch 

005 vond op 7 april plaats in Lochem. Tijdens deze vergadering werden 

vrijwilligers van Faces to Graves Henk Mostert en Maikel Slotboom geïnstalleerd 

als lid van RCL Branch 005. 

    

Daarna werd een nieuw bestuur gekozen en werd Wim Poppenk, onze 

voormalige voorzitter van het Research Team gekozen tot President. Amanda 

Slotboom werd gekozen tot penningmeester. Voorzitter Alice van Bekkum kreeg 

een speldje voor 10 jaar lidmaatschap van RCL. 

Wij wensen Wim veel wijsheid toe bij de uitvoering van de taken die op hem 

afkomen, zeker in de drukke aanloop naar de 80ste herdenking. Ook Amanda veel 

succes met je nieuwe functie. 
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~~~~~ 

 

Lunch Canadese ambassadeur 

Vrijdag 12 april was het bestuur van Faces to Graves uitgenodigd voor een lunch 

in de residentie van de Canadese Ambassadeur Hugh Adsett. Om kennis te 

maken en iets te vertellen over ons werk. Helaas was Dick Akerboom verhinderd 

vanwege zijn gezondheid. 

 

Nadat zijne Excellentie Hugh Adsett ons bij de deur welkom heette, kregen we 

uitleg over het landgoed Groot Haesebroeck. Hier woonden vroeger meneer en 

mevrouw Kröller-Müller. Zij lieten rond 1930 een nieuwe woning bouwen, in 

dezelfde stijl als het latere Kröller-Müller museum op de Veluwe. 

Daarna werden we verwend met een heerlijke lunch, samen met Col. Marc 

LaFortune en Simon Collard-Wexler. We hebben dit ervaren als een mooie 

erkenning van ons werk en we hebben de wens op een goede samenwerking 



11 
 
 

uitgesproken. Ook hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om Col. Marc 

LaFortune persoonlijk te bedanken voor zijn inzet voor Faces to Graves en hem 

afscheidscadeautjes gegeven, omdat hij binnenkort terugkeert naar Canada. 

~~~~~ 

 

Enkele boeiende biografieën | Jim Little 

Ik nam een korte pauze na het voltooien van het Regina Rifle Regiment en dacht 

na over het werk. Kevin Lambie, webmaster voor ReginaRifles.ca en WO II-

onderzoeker voor dat regiment, nam de tijd om elk van 

de 47 biografieën te beoordelen en te 

becommentariëren. Hij verstrekte ook verschillende 

foto’s van soldaten die hij had geïdentificeerd en 

‘uitgesneden’ uit foto’s van de Regina Rifles met hoge 

resolutie, en voegde er af en toe wat 'bonusmateriaal' 

aan toe dat betrekking had op een van de 

gesneuvelden. Corporal J.A. Valliere, wiens verhaal 

binnenkort wordt gepubliceerd op het Faces to Graves 

Digitaal Monument, is een goed voorbeeld. 

Corporal Joseph Alphonse Valliere, L/27818 

Als onderzoeker weet je dat het een hele klus wordt als je helemaal opnieuw 

begint en er geen Faces to Graves-bestand beschikbaar is over een gesneuvelde 

soldaat waarover je moet schrijven. Drie van de, wat ik beschouw als een van de 

beste Regina Rifle-verhalen die ik heb geschreven, zijn op die manier begonnen. 

Wat hen tot leven bracht waren de mooie bijdragen van hun familieleden met wie 

ik het geluk had contact op te nemen via Ancestry nadat ik enkele van hun 

geplaatste foto's op openbare profielen had bekeken. De eerste was Rifleman 

S.O. Halverson via zijn nichtje Linda Viker Napier en achternicht Linea Napier in 

een geweldige samenwerking. 

De tweede was Rifleman H.C. Knight via zijn 

achternicht Carol Rolof, binnenkort opnieuw 

gepubliceerd. 

Schutter Harold Clinton Knight, L/15259 

Ten slotte was daar Rifleman MJ Nolan. Zijn nichtje 

Michelle Nolan Manning en haar zus Sharon Stafford 

vonden een zeldzame foto van Joseph en Ernest 

Nolan, die beide dienden tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Ik hoop een aantal van deze toegewijde 

familiehistorici te ontmoeten op het volgende 

evenement van The Faces of Groesbeek en hen 

nogmaals te bedanken voor hun toestemming om deze foto's te publiceren. 

https://www.facestograves.nl/LifeStories/HALVERSON%20Sigvard%20Olaf-JLE-bio-EN.pdf
https://www.facestograves.nl/LifeStories/NOLAN%20Muriel%20Joseph-JLE-bio-EN.pdf
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Nu is het tijd om aan mijn volgende missie te beginnen, de overgebleven 

gesneuvelden van het Toronto Scottish Regiment (Machine Gun) die begraven 

liggen in Groesbeek. 

~~~~~ 

Interview door RN7 

In aanloop naar 4 mei werden Saskia Peters en Alice van Bekkum door RN7 

geïnterviewd over het werk van de Faces to Graves op de Canadese 

Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek. Een overzicht: 

   

    

Lees het interview > 

Bekijk de uitzending > 

~~~~~ 

Private Edward Beynon in poëziealbum 

 

Marc Faassen benaderde Faces to Graves omdat hij in een poëziealbum van zijn 

moeder een schrijven vond van onder meer Private Edward Beynon. Deze was in 

de oorlog ingekwartierd bij de familie in Nijmegen. RN7 deed verslag. 

Naar het verslag > 

https://www.rn7.nl/nieuws/artikel/anne-faces-to-graves
https://www.youtube.com/watch?v=4IC6cdDqlTU
https://youtu.be/GC2GvIwGzZc?si=yYbTJVbGDxFnPTau
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~~~~~ 

Herdenking Antonio Barbaro in Mook 

Op vrijdag 3 mei vond een herdenking plaats bij het monument langs de Maas in 

Mook. Dit staat op de plaats tegenover de huidige spoorbrug. In februari 1945 

verdronk de Canadese Antonio Barbaro hier tijdens onderhoudswerkzaamheden. 

Zijn levensverhaal staat in het Digitaal Monument. 

Deze herdenking was speciaal georganiseerd voor neef, en naamgenoot Tony 

Barbaro, die met zijn dochter Karrie voor het eerst het 

graf van zijn oom zou bezoeken. De gemeente Mook en 

Middelaar reageerde heel positief op het voorstel van 

Alice van Bekkum en Maarten Dekkers, en het werd 

een mooie herdenking. 

In aanwezigheid van de Canadese Militair Attache Col. 

Marc LaFortune, was het een indrukwekkende 

herdenking voor deze held, die zijn leven gaf op die 

koude winterdag in 1945.Tony was ontroerd door dit 

gebaar en bedankte daarvoor allen die meegewerkt 

hadden. 

Tony steekt een kaarsje aan bij het graf van Antonio. 

Een impressie: 

    

       

    

https://www.facestograves.nl/LifeStories/BARBARO%20Antonio-AVB-bio-NL.pdf
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~~~~~ 

 

Genereuze donatie van Cynthia Spence 

Cynthia Spence, de grafica die het boekje over Faces to 

Graves vorm gaf, heeft een genereuze donatie gedaan voor 

een Engelstalige uitgave van dit boekje. Zij heeft een 

Canadese vader, dat maakt haar betrokkenheid nog groter. 

Cynthia, zeer veel dank voor deze donatie en je hebt ook nog 

eens de Engelse tekst overgezet, zonder kosten te berekenen, 

helemaal geweldig! 

Tijdens de herdenking op 3 mei in Mook kon 

Alice van Bekkum, dankzij de vertaling van 

Monique Greup-Diesfeldt, het eerste 

Engelstalige boekje uitreiken aan Tony 

Barbaro. Het verhaal van zijn oom staat 

uitgebreid in het boekje. 

 

~~~~~ 

 

Scholenproject, Kindercollege & CWGC week | Liesbeth Huisman-Arts 

Als vrijwilliger van het Research Team worden we soms gevraagd mee te helpen 
aan andere activiteiten. Zo kwam ik terecht in het schoolproject en dat trok me 

erg aan. De bedoeling daarvan is om samen met docenten Engels en hun 
leerlingen verhalen te schrijven van soldaten op de Groesbeekse Begraafplaats. 

Samen met Else ging ik naar het Canisius College in Nijmegen om met Anita, 
docente Engels die het project enthousiast ondersteunt, te overleggen. Drie 
VWO-4 klassen deden dit jaar mee, in totaal 70 leerlingen, die samen 34 

verhalen schrijven. 

Na een introductieles startten de leerlingen in groepjes van 2 of 3 leerlingen. 
Drie keer zijn Else en ik daarna naar de lessen geweest om vragen te 

beantwoorden en uitleg te geven. Het moet gezegd worden dat er leerlingen bij 
waren die ijverig aan de gang gingen, maar sommigen vonden het ook wel best. 



15 
 
 

Na de begeleiding kregen ze 

nog tijd om de levensverhalen 
af te maken en in te leveren. 

Op donderdag 25 april 
kwamen ze allemaal naar de 
begraafplaats in Groesbeek 

met enkele docenten en 
begeleiders. Na een 

welkomstwoord van Else en 
Anita, las docente Engels Fleur 
een gedicht voor en gingen we 

in groepjes naar de graven. 
Elke begeleider had een 

groepje leerlingen en elk duo 
mocht zijn of haar verhaal voorlezen bij het graf van de betreffende soldaat. Ze 
legden een poppy en een bloemetje bij het graf en er werd een minuut stilte 

gehouden. Na afloop verzamelden we bij het Cross of Sacrifice om de 
plechtigheid af te sluiten. 

Ik vond het een heel bijzondere ervaring om op deze manier jonge mensen bij 

ons project te betrekken en zodoende binnenkort weer 34 levensverhalen te 
kunnen voltooien voor op onze website. 

 

 

 

 

 

 

 

Kindercollege 

Een andere activiteit in het scholenproject is het Kindercollege. Woensdag 15 mei 
hebben Else en ik dat gegeven, in samenwerking met de bibliotheek van 

Groesbeek. De kinderen kregen uitleg over de begraafplaats en mochten vragen 
stellen. Belangrijke vraag daarbij was wat voor hun ‘vrijheid’ betekent. Dit 
varieerde van “in de gevangenis zitten en weer vrijkomen” tot “oorlog voeren en 

vrede hebben”. Zelfs het bepalen wat er op de tv komt, is, volgens een van hen, 
een soort van vrijheid. 
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De kinderen mochten een poppy 

uitknippen en die bij een zelfgekozen graf 
neerleggen. Een van de kinderen koos 

voor de enige Nederlander die hier 
begraven ligt en een ander voor het graf 
waar hij bij de herdenking op 4 mei met 

zijn school was. Dat graf was hem 
opgevallen door de Davidster die erop 

stond en hij moest toen denken aan alle 
joden die in de oorlog vermoord zijn. Ze 
mochten het graf van deze soldaat 

natekenen en als afsluiting was er nog een speurtocht. Uiteraard was er iets 
lekkers voor de kinderen en we sloten een leuke middag af, ondanks wat regen. 

 

Commonwealth War Graves week 

Het volgende project waar we voor werden 

gevraagd was de Commonwealth War Graves 

week. In deze week wordt extra aandacht 

gevraagd voor de begraafplaatsen, die worden 

beheerd door de Commonwealth War Graves 

Commission (CWGC). Else had informatiemappen 

en een rooster gemaakt. De bedoeling was 

mensen, die daarvoor interesse hadden, een rondleiding te geven, vragen te 

beantwoorden en CWGC zodoende meer naamsbekendheid te geven.  

Door het turven van het aantal bezoekers, zie je hoeveel mensen de weg naar de 

begraafplaats weten te vinden. Touringcarbussen, veel fietsers en andere 

belangstellenden kwamen een kijkje nemen. Dankzij alle aanwezige info hebben 

we veel mensen kunnen helpen en meteen onze eigen Stichting Faces To Graves 

kunnen promoten. We toonden enkele door ons geschreven verhalen en dan pas 

zien bezoekers wat wij eigenlijk doen als researchers. Zowel voor CWGC als 

Faces To Graves was de week een groot succes.  

Ik vond het waardevolle ervaringen en ik besef hoe belangrijk het is de 

begraafplaats en ons researchwerk onder de aandacht te brengen. Zo blijven we 

de mannen herinneren die voor ons het ultieme offer hebben gebracht. 

    

~~~~~ 
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Dodenherdenking 4 mei 

Dodenherdenking 4 mei op de Canadese begraafplaats was heel bijzonder. 

Omroep Berg en Dal maakte mooie opnamen. 

Naar de opnamen > 

 

 

 

 

Webmaster Marcel van der Meer en 

voorzitter Alice van Bekkum leggen 

de krans voor Faces to Graves. 

~~~~~ 

 

In het zonnetje: Richard en Hennie 

Tijdens een Research Team meeting kregen we van Richard Russell een 

presentatie over gezamenlijk gebruik van Dropbox. Het was een heldere uitleg 

die meer duidelijkheid in de mogelijkheden bracht. 

    

Na afloop werden hij en Hennie Koster in het zonnetje gezet. Samen vormen zij 

al vijf jaar ons Management Team. Zij zorgen er voor dat alle data beschikbaar 

voor alle medewerkers in een database. Namens het bestuur kregen beide de 

Faces to Graves coin met ingelijst certificaat uitgereikt door voorzitter Alice van 

Bekkum en bestuurslid Saskia Peters. Alice vertelde over de eerste keer dat zij 

Richard ontmoette tijdens een charity evening in de residentie van de Canadese 

Ambassadeur, in die tijd Sabine Nölke. 

Richard bood zijn hulp aan, nadat hij hoorde over het werk van Faces to Graves. 

Voor we het wisten, kwam hij naar Groesbeek op de Research Team meeting, als 

Canadees in Nederland. Hij kwam, zag en overwon, leek het wel, want Richard 

zag precies wat we nodig hadden: een goed systeem waarin alles voor allen 

toegankelijk is. 

https://www.youtube.com/watch?v=dDAdiPbaSqk&pp=ygUSb21yb2VwIGJlcmcgZW4gZGFs
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Hennie is sinds 2017 lid van het Research Team. Hij maakte alle ontwikkelingen 

mee voordat er een format kwam waardoor de opzet van ieder levensverhaal er 

hetzelfde uit kwam te zien. Hennie werkt bij de Marechaussee en is nu 

gepensioneerd, maar nog altijd aan het werk. Tussendoor schreef hij 

levensverhalen en hij zorgt ervoor dat iedere researcher toegang krijgt tot de 

map van de soldaat waar hij aan begint.  

    

       

~~~~~ 

Samenwerking Visitor Centre Groesbeek 

Faces to Graves werkt samen met deze nieuwe stichting: Visitor Centre 

Groesbeek, Canadian War Cemetery (VCG). De stichting wil een 

bezoekerscentrum bouwen bij de Canadese 

Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek. In dit centrum kunnen 

bezoekers informatie krijgen over de begraafplaats en over de 

soldaten die er begraven liggen of nog vermist worden. Het 

kan een rustpunt zijn voor nabestaanden die een graf 

bezoeken. Ook kunnen bezoekers hun kennis verdiepen over 

de regio en het hoe en waarom van de Canadese aanwezigheid 

tijdens 1944-1945. Scholieren en studenten kunnen er 

bovendien kennis opdoen voor werkstukken/scripties en 

workshops volgen. 

Kortom, een bezoekerscentrum biedt legio mogelijkheden. Bent u geïnteresseerd 

en wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar: vcgroesbeek@gmail.com. 

~~~~~ 

Boek Gezichten van Vrijheid 

Faces to Graves werkt samen met prof. dr. Frank Mehring, Amerikaanse studies 

aan de Radboud Universiteit en prof. dr. Jaap Verheul, cultuurhistoricus 

Universiteit Utrecht aan een boek over de Canadese begraafplaats in Groesbeek. 

mailto:vcgroesbeek@gmail.com
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Het is de bedoeling dat een Nederlands en een Engelse uitgave tegelijk worden 

gepresenteerd in mei 2025, met de voorlopige titels: Gezichten van Vrijheid en 

Faces of Liberation. 

Het boek bestaat voornamelijk uit de levensverhalen die door onze researchers 

zijn geschreven. Een team van drie studenten werkt mee aan dit project en 

draagt er zorg voor dat de levensverhalen in een vooraf bepaald formaat in het 

boek opgenomen kunnen worden en dat speciale verhalen uitvergroot worden.  

Al met al een ambitieus plan, waar wij graag aan meewerken. De nodige 

overeenkomsten zijn ondertekend op 6 juni. 

~~~~~ 

Duizendste levensverhaal op D-Day 

Op 6 juni, D-Day, werd ons 1000ste levensverhaal geplaatst in het Digitaal 

Monument op de website. Deze mijlpaal konden we bereiken, dankzij de enorme 

inzet van alle vrijwilligers van Faces to Graves! 

 

~~~~~ 

 

Voorbereidingen The Faces of Groesbeek 2025 

De projectgroep van de fototentoonstelling The Faces of Groesbeek is al begonnen 

met de voorbereidingen van de volgende editie, die plaatsvindt in de eerste twee 

weken van mei 2025 op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek. In 

verband met de schoolvakantie in Nederland worden de foto’s al een week eerder 

geplaatst, dus vanaf 26 april. Ze blijven staan tot 18 mei 2025. 
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Sinds de foto’s in mei 2021 en 2023 bij de 

graven en bij namen van de vermisten op het 

Memorial stonden, zijn er al veel nieuwe foto’s 

binnengekomen dankzij de hulp van diverse 

mensen. 

Foto’s graven: Erik de Gans 

 

De foto’s moeten allemaal worden afgedrukt op duurzame Alupanel paneeltjes, 

die meerdere keren zijn te gebruiken en daarvoor moeten we voldoende 

middelen tot onze beschikking hebben. Helpt u ook mee door een bijdrage, of 

met het sturen van een foto? Vermeldt dan wel bij uw donatie “mei 2025”, dan 

wordt het uitsluitend voor dat doel gebruikt. U vindt ook een donatieknop op 

onze website. 

Tenslotte willen we alle familieleden die naar Groesbeek willen komen, vragen u 

aan te melden op info@facestograves.nl voor de officiële openingsceremonie op 

vrijdagmiddag 2 mei. 

~~~~~ 

Hartelijk dank voor uw donatie! 

Als non-profitorganisatie kunnen we uitsluitend aan dit project werken door uw 

donatie. De logo’s van onze sponsoren staan op de website. Soms willen we een 

donateur graag persoonlijk bedanken, maar dat kan helaas niet als we geen 

contactadres hebben. Daarom willen we op deze manier IEDEREEN hartelijk 

danken voor zijn bijdrage! 

~~~~~ 

Speciale dank aan… 

We bedanken Richard Meeussen van herberg-restaurant ’t Zwaantje in Mook 

voor zijn gastvrijheid voor de bijeenkomsten van het Research Team. Hij stelt 

ons al jaren gratis een mooie vergaderruimte ter beschikking waar de koffie al 

uitnodigend op ons wacht. 

mailto:info@facestograves.nl
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Voor de diverse verslagen in deze nieuwsbrief bedanken wij: Alice van Bekkum, 

Else Schaberg en Saskia Peters. Bronnen gebruikte foto’s: Kim Huvenaars, Gijs 

Krist, Simon Collard-Wexler, Ans Mostert, Alice van Bekkum, Paul ten Broeke en 

Peter Hendriks. 

Gonny van Hal verzorgde de vertaling van de berichten in deze nieuwsbrief en 

Tefke van Dijk, oud-lid ResearchTeam, verzorgde de lay-out. Waarvoor hartelijk 

dank! Julie Allen verzorgt al sinds 2019 de verzending van deze nieuwsbrief en 

dat loopt op rolletjes, Julie dankjewel! 

~~~~~ 

Gezocht: bestuursleden 

Wilt u ons helpen of kent u iemand die geïnteresseerd is, wij zoeken nog: 

 bestuurslid uit de regio Nijmegen, ter versterking van ons bestuur 

 bestuurslid met kennis van IT 

~~~~~ 

Tot slot wensen wij u allen een mooie zomer toe. 

 

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op: 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/FacesToGraves
mailto:info@facestograves.nl
https://www.facebook.com/FacesToGraves
https://www.instagram.com/facestograves/
https://www.youtube.com/channel/UCbhI8MhCCmHqTl0klZhZhdg

